
Lied bij de overdracht van de BoodschappenPlusBus  
van Vrijwilligerscentrale Utrecht naar Zuwe Welzijn Ouderen 
op 30 januari 2009 

 

   Ouderen 
 

Melodie: daar in dat kleine café aan de haven 

 

U wilt wel van huis, graag een ander ontmoeten, 
Maar u heeft geen eigen vervoer… 
Dan kom je niet makkelijk daar waar je zijn wilt, 
Ligt eenzaamheid gauw op de loer. 
Maar kent u de Bus van de BoodschappenPlus, 
Dan bent u niet langer alleen. 
Zoek in de brochure vermaak voor wat uren: 
’n vrijwilliger brengt u erheen. 
 
Refr. Wie wil er mee met de BoodschappenPlusBus 

Die wordt van huis af gehaald en gebracht 
Door de vrijwill’ger, die zorgt voor de PLUS dus 
Ontmoet elkaar, samen op pad, daar zit de kracht. 

 
De mensen die dit voor u mogelijk maken,  
Dat zijn er nu 7 op rij. 
Zij vormen het team van de BoodschappenPlusBus 
En horen daar helemaal bij. 
U belt de centrale, zij komen u halen! 
Al belt u een ander kantoor:  
Dezelfde mensen vervullen uw wensen.  
De BoodschappenPlusBus gaat door! 
 
Refr. Wie wil er mee met de BoodschappenPlusBus 

Die wordt van huis af gehaald en gebracht 
Door de vrijwill’ger, die zorgt voor de PLUS dus 
Ontmoet elkaar, samen op pad, daar zit de kracht. 

 
Met Peter of Rob of met Henk, Piet of Ton: 
Die vrijwilligers sturen de Bus. 
Zij brengen u veilig en wel naar uw doel 
En zij helpen waar nodig ook dus. 
Behalve een rijder ook een begeleider? 
Vraag Rina of Sonja dan mee 
Voor steun en gezelschap, meer hulp onderweg 
Dan is iedere klant zeer tevree. 
 
Refr. Wie wil er mee met de BoodschappenPlusBus 

Die wordt van huis af gehaald en gebracht 
Door de vrijwill’ger, die zorgt voor de PLUS dus 
Ontmoet elkaar, samen op pad, daar zit de kracht. 
 

       Tekst: Irene Franssen 


